Irene de Vletter
Ter kennismaking zal ik iets over mezelf vertellen.

Sinds een kleine 5,5 jaar woon ik met Frans Merkx hier
in de Lodewijk van Deijsselhof, met heel veel plezier.
Hiervoor woonden we in Utrecht in het Groene Dak
(ook een ecologisch woonproject). Ik ben daar een
aantal jaar voorzitter geweest. We probeerden daar de
consentmethode zo goed mogelijk toe te passen.

Ik werk niet meer, maar doe verschillende dingen in de
hobbymatige sfeer (djembé, beeldhouwen, zingen). Ik
ben altijd werkzaam geweest in de zorg (psychiatrie,
verslavingszorg en gedeeltelijk ook leidinggevend)

Hier in de wijk ben ik ben coérdinator van BELnieuws en
actief in onze hof (aantal keren vergaderingen
voorgezeten en bijeenkomsten georganiseerd samen
met anderen).

Ik voel me nog wat nieuw in deze wijk, maar bij stukjes en beetjes kom ik steeds meer
wetenswaardigheden te weten.

Ik heb me aangemeld voor het bestuur omdat ik het belangrijk vind dat er na vertrek van
Alexander en Felix weer met een nieuwe frisse groep vervolgd kan worden waar de huidige
groep is gebleven. Wellicht ook een nieuwe, frisse richting?




